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Voorwoord
Vijfentwintig jaar geleden startte het onderwijs in de Universele Energie in 
Nederland. Het was in een tijdsperiode op weg naar de millenniumwisseling, een 
tijd waarin veel mensen zich
bewust waren of werden van de noodzaak tot verandering.
Misschien was dat de reden voor het onverwachte en spectaculaire succes van 
de Universele Energie school.
 
En hoe is het dan nu, na 25 jaar.
Is de wereld veranderd ten goede?
Is de mensheid beter geworden?
Zijn wij betere mensen geworden?
We zien twijfelende UE studenten naast enthousiaste. Actieve, blije studenten en 
teleurgestelde.Hing alles dan af van deze man? Was het niet de boodschap die 
het verschil moest maken? En zijn wij niet degenen die waar moeten maken wat 
Meester Dang ons heeft doorgegeven?
 
Dat zijn een hoop vraagtekens in een kort stukje, aangevend hoe wij als groep en 
als school op een dun koord balanceren.
Meester Dang heeft het ons gezegd: ‘het begint allemaal bij onze verandering’.
Het is geen theorie, het is de praktijk.
We zijn niet alleen; integendeel, nog altijd zijn er velen op dezelfde weg. En de 
Meester heeft ons verzekerd dat hij ons blijft helpen.
 
In het begin van 1999 maakte de HUE-School een moeilijke tijd door. Niet wetend 
wat ons te wachten stond schreef ik in het januari nummer van het HUE-Info 
enkele woorden, die vandaag de dag nog steeds geldig zijn:
 
Wij staan op de drempel van een nieuw jaar,
proberend te zien hoe de toekomst zal zijn.
Zal het zijn zoals we verwachten
of zal het worden zoals we hopen.
De toekomst is onzeker omdat wij die zelf nog moeten maken.
Wie kun je dan verwijten dat het niet wordt zoals je hoopt?
Alleen jezelf.
Maar je bent niet alleen.
Door samen over de drempel te stappen
vorm je ook samen het heden.
En door samen het heden te verbeteren
creëer je een toekomst voor ons allemaal.
Zo krijgen we een toekomst zoals wij hopen.
 
Laten we opnieuw samen over de volgende drempel stappen, en de toekomst 
gaan maken die wij willen.
 
Dick Vreeswijk.



Essentie van het UE Onderwijs
Simpele Wijsheid voor complexe levens.

Het onderwijs bestaat uit:
Krachtige technieken voor meditatie en energetische behandeling. 

Diepe inzichten dankzij de lessen over spirituele en metafysische wetenschap. 
 

Het primaire doel is het bevorderen van een evenwichtige toestand
 van lichaam, geest en ziel. Het is gebaseerd op technieken voor 

energieoverdracht en meditatie om iedereen te helpen 
gezondheid, geluk en spirituele ontwikkeling te bereiken.

 
Het resultaat is bijzonder,

Gezond lichaam & Kalme geest
Harmonie

Minder stress
Effectief & Succesvol werken 

Voorspoed bereiken
Leren en toepassen van Zelfcontrole, Liefde en Mededogen

 
 
 



Over Meester Dang
 

Take the next step.

Het Universele Energie Onderwijs creëert nieuwe kansen

Meester Dang is de grondlegger van het Universele Energie Onderwijs. 
Het onderwijs in deze school is vernieuwend en voor iedereen toegankelijk. 

Hij leerde ons met nieuwe, eenvoudige technieken krachtig te handelen, 
terwijl de kennis en filosofie gebaseerd is op 

aloude spirituele en metafysische principes en wetenschap. 
 

Met veel geduld, respect en humor nodigde hij ons 
met elk nieuw level steeds weer uit te gaan handelen. 

Dit geschenk te delen met iedereen. 
Welzijn en hoop te creëren voor onszelf, onze naasten, voor de mensheid. 

Een wijzer en beter mens te worden. Een nieuwe wereld te creëren. 
Omdat het de bedoeling is.

 
Meester Dang leefde ons voor wat nederigheid werkelijk betekent: 

het aanvaarden van dat wat je te doen hebt hier op aarde en daarnaar handelen. 
Hij herhaalde steeds de lessen om ons te herinneren wie werkelijk zijn. 
Hij leerde ons hoe hier op aarde alleen de mens de mens kan helpen. 

Altijd op weg naar een  wereld waar iedereen met een glimlach op zijn gezicht rondloopt. 
Altijd met zijn hulp.

 
 

Mr. Lương Minh Đáng (1942 – 2007)

Grondlegger van Human and Universal Energy® (HUE)



even een cursus in chakratherapie ging doen in Loosdrecht, nou dat is dan wel geweldig uit de hand gelopen. 
Het ging om veel meer dan dat, naar mij later bleek. 
Vijfentwintig jaar geleden zaten we al in zalen met een paar honderd cursisten, enkele jaren later was dat 
meestal een veelvoud (b.v. Thailand 1996). 
De sfeer tijdens zo’n cursus is niet uit te leggen, dat moet je hebben meegemaakt, het gevoel van verbonden 
zijn, al die verschillende nationaliteiten bij elkaar en de enorme rij hokjes met vertalers. 
Om na ieder niveau weer reikhalzend uit te kijken naar het volgende. 
Of ik mee deed was niet zozeer de vraag, meer hoe ik dat thuis en met mijn werk moest regelen, maar er 
kwam altijd een oplossing. 
Het aantal cursisten bleef maar groeien, in Nederland en wereldwijd. 
Eind jaren negentig begon Mr. Dang met les geven via de satelliet, dit maakte de cursus voor nog veel 
meer mensen bereikbaar, hoewel het natuurlijk wel jammer was dat hij nu niet persoonlijk aanwezig was.
 
Eén ding wil ik speciaal noemen. 
In mijn woonplaats bleek zoveel belangstelling voor de UE behandelingen dat we in 1995 zijn begonnen met 
een behandelcentrum. 
Een team van vrijwilligers zorgde ervoor dat er iedere avond iemand aanwezig was om te behandelen en 
uitleg over UE te geven. We hadden voor dit doel een oude garage gehuurd die voorheen was gebruikt als 
lokale brandweerkazerne. 
De behandeling vond plaats in een klein kantoortje met een tafel en twee stoelen, meer hadden we niet nodig. 
Er was vrije inloop, dus meestal waren er meerdere mensen tegelijk die voor een behandeling kwamen. 
Men kon op z’n beurt wachten in de garage waar voorheen de brandweerauto stond, jas aan houden dus in 
de winter, want er was alleen verwarming in het kantoortje. 
Soms moesten de mensen wel een half uur op hun beurt wachten, maar de sfeer leed er niet onder, vaak 
zagen ze elkaar hier vaker in de week en de gesprekken werden steeds levendiger.
Geen wanklank als het wachten soms wat langer duurde en vaak zaten ze er de volgende dag alweer. 
Veel van hen zijn overigens zelf de UE cursus gaan volgen. 
Toen de afstand behandeling algemeen gangbaar was geworden nam de behoefte aan een 
behandelcentrum af en moesten we met deze activiteit stoppen. 
 
Frank

Ik dacht dat ik

heb ik kennis gemaakt met het Universele Energie!
Het was net of er een sluier was opgelicht. Alles was helder. De bomen prachtig groen,
Kleuren van de bloemen helder en mooi. Een verrijking!
 
Mijn leven was met ups en downs en met het Universele Energie heb ik me eigen en velen
mogen behandelen, en daar ben ik dankbaar voor. Ook heb ik door de jaren heen, cadeautjes
van het Universum gekregen. “Een gave” er bij.
 Ik voelde net als of ik transformeerde naar de volgende level ☺
Ik ben er nog niet en mijn reis zal nog even duren. Maar ondertussen zal ik cursus blijven
volgen en wie weet hoe ver het mij zal brengen.
Ik ben Meester Dang, Dr D. Vreeswijk en de leerkrachten voor eeuwig dankbaar
 voor deze speciale “Gift” in mijn leven.
 
Marcia 

Ongeveer 23 jaar geleden



met Meester Dang en het onderwijs wat hij ons gegeven heeft, heeft mijn leven volledig  veranderd.
Elke dag opnieuw ben ik blij dat ik dit onderwijs heb mogen volgen, de vele mogelijkheden die we hebben 
mogen leren en toepassen.
De technieken - onder andere - om te behandelen, het UE water wat we elke dag mogen gebruiken, het 
knoflookwater en het opslaan van water.
 
Mijn ervaringen betreffen vooral mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ze blijven veel langer op de been en 
hebben minder- of zelfs geen pijn meer en ze krijgen een zeer zachte overgang.
Voor mij zijn dat fantastische ervaringen waar ik heel dankbaar voor ben:
1. omdat er vele mensen hun ziekteproces op een menswaardige manier mogen doorlopen.
2.omdat je dat doorgeefkanaal mag zijn waardoor de Energie kan gaan waar het nodig is.
 
2de graads brandwonden waar geen blaren op verschijnen is ook een van de ervaringen die ik heb gehad.
Zieke diere, dieren met een hersenschudding waar je mee mag fuseren en die een dag later weer gezond  
opstaan en eten en drinken terwijl ze daarvoor al 3 dagen op hun matje lagen en niet meer opstonden.
De mogelijkheden die we gekregen hebben om de dieren, de landbouw, het weer, de drukte op de wegen , 
het reizen in de ruimte om landen of gebieden in nood te helpen. Het is teveel om het allemaal te 
beschrijven maar het zijn deze ervaringen die je verder doen gaan in dit onderwijs.
Het belangrijkste voor mij is dat je zelf veel positiever in het leven komt staan en als je wil groeien en leren 
het leven mooier en aangenamer wordt en zo ook anderen kan helpen.
Dat was wat de Meester altijd zei: eerst voor jezelf leren zorgen,dan kan je de anderen ook helpen. 
Dat is wat ik elke dag opnieuw ervaar.
Ik zal Meester Dang altijd heel dankbaar blijven om alles wat hij ons heeft geleerd en dat ik in zijn school 
terecht ben mogen komen.
 
Miet

De kennismaking

 
waar mijn ouders geen antwoord op konden geven. Dan werden ze boos en mocht ik geen vragen meer 
stellen. Vanzelfsprekend kwam dat moment waarop ik zelf op onderzoek uitging. 
Toen al keek ik met mijn ‘gevoel’ en kon zo meteen bepalen of iets de moeite waard was of dat ik mijn 
zoektocht moest vervolgen.
Totdat ik op een gegeven ogenblik de tip kreeg om de cursus van Mr Dang te gaan volgen. 
Dat sprak me meteen aan en in de zomer van 2000 heb ik de basiscursus gevolgd in Tiel. 
De chakra opening ging nog in 3 delen, 30%, 60% en 100%. 
Op het moment dat mijn chakra’s 100% geopend waren kwam er een gevoel, en ik kan het niet anders 
omschrijven als dat het echt een groot geluksgevoel was. Dat gevoel van thuiskomen. 
Ja. Ik was thuisgekomen, ik had gevonden waar ik mij leven lang naar op zoek was geweest. 
Als ik aan dat moment terugdenk krijg ik nog kippenvel en tranen van geluk in mijn ogen. 
Wat een geweldige sensatie. Steeds als ik de basiscursus geef dan zie ik aan mijn cursisten dat zij een 
soortgelijk gevoel ervaren. Iedereen benoemt het anders natuurlijk. Dat is ook goed. 
Maar voor mij blijft het altijd dat overweldigende geluksgevoel van thuiskomen!
 
Cissy

Als kind stelde ik vragen



Even tijd voor een terugblik
25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het oude HUE info bulletin:
 
nr 1 ~ november 1995
Een nieuw begin..
Sinds de start van het onderwijs van het I.H.U.E.R.I. in Nederland zijn bij een groot aantal mensen de 
chakra's geopend. Een aanzienlijk aantal heeft inmiddels Niveau 5 bereikt. 
Vooral uit deze laatste groep komt steeds de verzuchting: 
"Dit was het dan, horen we nu nooit meer iets van Meester Dang?." 
Ook onder de cursisten die Niveau 3 of 4 gedaan hebben leeft sterk het gevoel dat er een manier 
moet zijn om contact met elkaar te onderhouden. 
Het I.H.U.E.R.I.-Holland is geen vereniging maar een stichting. Daarom kent het ook geen leden. 
Wel heeft de Stichting als doel om de kennis en het gebruik van de Universele Energie zoals Luong 
Minh Dang dit leert, te verspreiden en te bevorderen. 
Daarom is toch besloten om een "tijdschrift" te produceren.
D.V.
 
nr 2 ~ januari 1996
En nu verder..
De explosieve groei van het aantal mensen dat kennis maakt met de Universele Energie verbaast ons 
telkens weer. Ruim 1600 mensen waren aanwezig bij de opening van de chakra's op 10 november 
1995. De innerlijke behoefte om aan dit gebeuren deel te nemen moet enorm sterk zijn. 
De boodschap die Meester Dang brengt is zo simpel en helemaal niet nieuw. 
Toch hunkeren de mensen er naar en komen van heinde en ver om hun chakra's te laten openen. 
Betekent dit dat er een kentering aan het optreden is in het menselijk gedrag? 
Als je goed kijkt zie je ondanks alle ellende in de wereld toch momenten van hoop. 
Nieuwe verhoudingen zijn de laatste jaren in de wereld ontstaan en het besef dat het niet op de oude 
voet door kan gaan groeit steeds sterker.
Laten wij gezamenlijk trachten de mensheid te helpen om het juiste pad naar de nieuwe tijd te vinden. 
D.V.
 
nr 3 ~ april 1996
In de christelijke wereld hebben velen pas het feest van de opstanding, de overwinning van het licht 
op de duisternis gevierd. De betekenis van dit feest ontgaat ook ons niet of wij ons nu scharen onder 
de rij gelovigen of niet. Wij worden ons steeds bewuster - en moeten ons steeds bewuster worden - 
van het Licht in ons. Dit bewustzijn maakt het voor ons noodzakelijk om lief te hebben en lijdende 
medewezens te helpen. Het is een steeds opnieuw gestelde vraag bij de cursussen: 
moet ik echt iedereen helpen, kan ik het niet alleen voor mijzelf gebruiken, stel dat ik die ander niet 
mag? Als men zich bewust is van dit Licht in onszelf dan behoeft deze vraag geen antwoord meer.
Wat is egoïsme immers anders dan blindheid. 
Als je ogen opengaan zie je de ander en kun je deze niet meer voorbijgaan.
Egoïsme is ontbreken van gevoel. 
Als je gevoeligheid ontwaakt, voel je de pijn van de ander en ontstaat medelijden. 
Egoïsme is doofheid. Als je gaat horen ben je niet in staat om de vraag om hulp buiten te sluiten.
Egoïsme is dichte chakra's. Als deze open zijn, zul je zien, zul je voelen, zul je horen. 
Dan is het onmogelijk geworden je leven op de oude voet voort te zetten.
D.V.
 
 
 
 



Via een collega kwam ik aanraking Universele Energie school (HUE-onderwijs). Bij het volgen van de 
eerste cursus vielen veel puzzelstukjes terug op hun plek. Hoewel ik ook weerstand voelde naar sommige 
delen van het onderwijs. Vooral dolende zielen kon ik niets mee, onzin, vond ik destijds! Ook ergerde ik me 
aan de vele, in mijn ogen vaak stompzinnige, vragen van andere deelnemers. Ik had nog een lange weg te 
gaan in mijn ontwikkeling en weer opnieuw leren openstaan voor spiritualiteit, het respecteren van mijn 
eigen pad en vooral ook die van anderen.
 
Gelukkig komt wijsheid meestal achteraf. Na de eerste cursus paste ik ook weinig van de geleerde 
technieken toe, ik schaamde me ervoor en durfde niet aan anderen te vertellen wat voor cursus ik had 
gevolgd en wat ik had geleerd. Iets met spirituele ontwikkeling zei ik dan in de hoop dat ze niet door 
zouden vragen. Zo onzeker was ik geworden over spiritualiteit, of zo zeker was ik geworden van mijn 
oppervlakkige ik. 
 
Een jaar later kreeg ik toch de aandrang om de tweede cursus te gaan volgen, mede door mijn collega 
waar ik ook de eerste cursus mee heb gevolgd. Zelfde verhaal als na de eerste cursus maar ik begon 
daarna wel de meditatie voorzichtig te integreren in mijn dagelijkse routine. 
 
Zo ging ik stapje voor stapje, langzaam, steeds meer opnieuw openstaan voor de spirituele kant in mezelf. 
Kreeg ik de lessen die ik nodig had om op dat moment een volgende stap te kunnen zetten. Nooit meer 
dan dat ik op dat moment aankon. 
Dat is overigens één van de vele mooie dingen van het UE onderwijs, je krijgt de lessen stapje voor stapje 
aangeboden, maar nooit meer dan dat je op dat moment aankunt. Leer je de les op dat moment niet dan 
wordt deze met veel liefde op een ander moment in een andere situatie opnieuw aangeboden. Dit heb ik 
zelf inmiddels meerdere malen ervaren en sommige lessen blijven terugkomen totdat het moment daar is.
 
In de tien jaar die volgde kreeg ik steeds weer de aandrang om een vervolgcursus te gaan volgen en mij 
verder te verdiepen en ontwikkelen in het HUE onderwijs. Ik merkte dat ik na elke cursus verder open ging 
staan voor mijn daadwerkelijke ik, mijn ziel. Het bracht me rust op de momenten dat ik de het onderwijs in 
de praktijk bracht door meditatie en het helpen van andere mensen. Mijn waarnemen werd steeds sterker 
en ik leerde steeds beter onderscheid te maken welke energie van mij was en welke energie niet van mij 
was. Ik leerde mij steeds beter aarden. 
Zelfs in drukke menigten, waar ik altijd heel slecht tegen kon doordat ik overspoeld werd met prikkels, 
leerde ik bij mezelf te blijven. Ik leerde zelfs de rust te bewaren om energie te sturen ten gunste van de 
individuele mensen en de groep als geheel met als doel de harmonie te bewaren en vergroten. 
 
Inmiddels heb ik de officiële HUE cursussen afgerond maar blijf ik nog elke dag leren in het onderwijs, 
soms hele eenvoudige lessen en soms hele complexe en moeilijke lessen waar ik ook nu nog het liefst 
voor weg wil vlucht. Maar het wegvluchten wordt steeds moeilijker, al dan niet onmogelijk. Mijn ziel heeft 
geproefd van de vrijheid, wijsheid en liefde die het Universele Energie onderwijs leert en wil deze dan ook 
verder ontwikkelen om mijn potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Balans in mijn leven te 
behouden, spiritueel te groeien en andere mensen te helpen dit zelfde te bereiken op hun eigen weg in dit 
leven. Het stuur daadwerkelijk leren loslaten en vertrouwen op je eigen intuïtie en de universele liefde. De 
angst voor het onbekende te kunnen loslaten en echt je eigen levenspad bewandelen. 
Dit is voor mij Universele energie.
 
Hylke

Universele energie school (HUE Onderwijs)



Het is mijn anker, mijn focus, mijn inspiratie.
Het geeft mij evenwicht en een actief leven. 
Er is altijd ‘’werk aan de winkel’’. 
 
De grondlegger is Master Luong Minh Dang. 
Ik ben dankbaar dat ik zijn authentieke onderwijs heb mogen volgen. 
Het Universele Energie onderwijs doet ons levenslang leren. 
Het onderwijs is nieuw. 
Het is uniek. Het is universeel toepasbaar. 
Voor alle ‘’lagen’’ van de bevolking. Voor iedereen, overal, wereldwijd. 
 
Ik heb het geluk dat ik in Nederland woon. 
We hebben hier de Stichting SHY-Holland. Wat hebben ze enorm hard gewerkt. 
En wat hebben ze ons veel kansen gegeven het onderwijs te volgen. 
Kansen om echt up-to-date te blijven met alle ontwikkelingen. Kansen om met elkaar contact te houden. 
Vanzelfsprekend was dat niet. 
Het was ook een zoektocht die gepaard ging met alles wat mensen eigen is. 
Maar Nederland is open, zoekt de flow en blijft verbinding zoeken. Met volharding, nuchterheid, geduld en 
vriendelijkheid. 
SHY-Holland: bedankt dat jullie ons op koers hebben gehouden! 
Gefeliciteerd met de 25 jaren dat jullie het Universele Energie onderwijs in Nederland verzorgen. 
Jullie hebben daar veel werk voor verzet. We zijn altijd gastvrij en met open armen ontvangen. 
Altijd goed georganiseerd. Daarvoor zeggen we jullie hartelijk dank. 
Master Luong Minh Dang heeft jullie persoonlijk gevraagd dit werk te doen. 
Master Dang heeft zijn studenten gevraagd dit onderwijs te behouden en toe te passen. 
Inmiddels is hij overleden (1942- 2007). In juli 2007 heeft hij zijn enige en laatste Niveau 20 gegeven. 
SHY Holland had een videoverbinding met Master Dang met 760 studenten uit 28 landen en 14 talen. 
 
Het is aan ons om zijn kennis door te geven en toe te passen. 
Moge het mij gegeven zijn, binnen mijn vermogen, te blijven helpen voor dit bijzondere onderwijs
 dat is voortgekomen uit Vietnam. 
 
Lia

Het Universele Energie onderwijs is een bron van mijn leven. 



Ik ben Rashied.
Ik ben werkzaam bij een Luchtvaartmaatschappij.
Ben sinds 1989 verbonden aan de Universele energie-school van Mr. Dang.
Ik ben Mr. Dang veel dank verschuldigd wat ik van de Meester heb gekregen.
Ik kom uit een moslim gemeenschap, gelukkigerwijze uit een niet-conservatieve tak.Vandaar dat ik tot de 
hoogste niveau heb bereikt voor wat betreft de cursussen, die gegeven worden. Ik heb opgemerkt dat het 
tolerantie niveau zeer laag is bij met name bij de orthodoxe gemeenschap. Hierdoor zijn er heel weinig 
moslims die doorstromen naar de hogere niveau' s van de cursussen. 
Ik heb de UE- school doorlopen (niveau 20).
 
Sinds het begin van de gevolgde niveau' s heb ik uitzonderlijke ervaringen gehad.
Ik was 50 jaar brildragend, ik was verziend. Tijdens de hogere niveau's, waarbij wij met de sterren mochten 
werken, heb ik zo 3 tot 4 weken lang mijn ogen behandeld met sterren.
Op een ochtend werd ik wakker en deed mijn bril op.
Het was nogal wazig en dacht dat de brilglazen vuil waren, dus maakte ik de glazen schoon met een 
poetsdoekje en zette mijn bril weer op. Maar het bleef wazig. Ik deed mijn bril af en kwam er toen pas 
achter dat het niet aan de glazen lag, maar aan mijn ogen.
Ik kon namelijk helder zonder bril zien !
Na een maand gewacht te hebben, ben ik langs de opticien geweest en mijn ogen laten opmeten.
Blijkt dat ik bij de meting een waarde had van min 1,25. Ik had brilglazen met een sterkte van min 4,25!
 
Tijdens de cursus van niveau 20 had ik een hardnekkige tennisarm. Ik had hier al zo 3 a 4 weken last van, 
dus ik maakte een afspraak bij de huisarts. Tijdens de cursus niveau 20 gebeurde er iets wonderbaarlijks.
Op het moment dat wij de Energie overdracht kregen van Mr Dang, was ik vrij van mijn tennisarm.
Ik ben de volgende dag maar toch naar de huisarts geweest, daar ik een afspraak had.
Ik vertelde de dokter dat ik eigenlijk voor een klacht kwam die nu genezen was. De dokter zei dat hij ook 
een tennisarm had en bij hem heeft het 6 maanden geduurd voordat hij hiervan af was.
 
Op mijn werk heb ik ook uitzonderlijke ervaringen gehad met het werken met UE. Een collega was 
behoorlijk duizelig en ik gaf hem een energie overdracht en was gelijk van zijn duizeligheid af.

Mag ik mij even voorstellen

heeft mij enorm geholpen een beter mens te worden. Eerst mag je goed voor jezelf zorgen. 
Maar een beter mens word je pas echt als je deelt. Met Universele Energie hoef je je in geen enkele 
situatie meer machteloos te voelen. Al snel kun je op afstand energie geven. Het is een bijzonder gevoel 
om thuis in je luie stoel journaal te kijken en actief te kunnen handelen.

De Universele Energie



Wat ik geweldig vind is dat de Universele Energie methode zo praktisch is. 
Dat bleek voor mij al op de eerste cursus. In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van chakra’s. 
Deze chakra’s hebben mooie, maar voor ons als westerlingen lastige, namen in het Sanskriet. 
Om te voorkomen dat we meer bezig zijn met het onthouden van de namen dan de toepassingen heeft 
Meester Dang de chakra’s genummerd en gebruikt hij de namen niet. 
Dit is een geweldig voorbeeld van de praktische insteek die ook doorklinkt in de rest van het Universele 
Energie onderwijs. De technieken zijn heel eenvoudig en kosten weinig tijd. 
Zij vormen daarmee de sleutel om onze eigen situatie en die van anderen te verbeteren. 
Maar als je de sleutel niet gebruikt, gaat de deur niet open. 
Doen is dus waar het om draait. Het toepassen van alles dat je geleerd hebt. 
Dit klinkt misschien als een open deur, maar ook dan geldt nog steeds dat je wel door de deur moet 
stappen. Als je stil blijft staan gebeurt er niks. 
 
Is het zo makkelijk? 
Ja en nee. In principe is het heel eenvoudig en kost het weinig tijd om de Universele Energie technieken 
toe te passen. Maar uit eigen ervaring weet ik hoe lastig dit vaak is in de hectiek van alledag. 
Om een paar voorbeelden te noemen: je bent druk met je gezin, je werk, je hoofd staat er niet naar, 
je bent moe of je vergeet “gewoon” even om het geleerde toe te passen. 
Daarbij doen we veel in ons leven op de “automatische piloot”. 
We hebben bepaalde routines die we zonder nadenken volgen. 
Daardoor vergeet je ook sneller de mogelijkheden van Universele Energie toe te passen.
 
We kunnen de automatische piloot echter ook als vriend gebruiken. 
Zelf doe ik dat bijvoorbeeld door altijd op een vast moment energie naar mensen te sturen, 
te mediteren en consequent voor elke maaltijd energie naar het voedsel te sturen. 
In het begin is dit wennen en kost het eerder moeite dan dat je kan spreken van een automatische piloot. 
Het duurt even voordat deze nieuwe handelingen ingesleten zijn, maar de aanhouder wint. 
En eerlijk is eerlijk, 
zelfs dan biedt het Universele Energie onderwijs nog zat mogelijkheden die ik niet benut. 
Dat vind ik niet erg en zie ik als iets positiefs. Je kunt je blijven ontwikkelen en er is altijd meer mogelijk.
 
Joost

De automatische piloot als vriend

Meester Dang heeft ons ook eenvoudige technieken geleerd om problemen met entiteiten op te lossen.
Als ik bij cliënten of andere mensen entiteiten bespeur of test, kan ik ze helpen. 
Sinds ik de universele energie lessen heb gevolgd kan ik daarbij ook de hulp van meester Dang 
inschakelen, door hem te vragen de entiteiten verder te begeleiden bij hun spirituele evolutie. 
 
Dit is een beproefde en effectieve methode gebleken.  
En vervolgens kan ik de persoon nog met universele energie blijven helpen voor andere klachten.
 
Jorien
 

Meester Dang heeft 



In 2010 heb ik mijn vriendin ontmoet en door haar ben ik in aanraking gekomen met de leer van de 
Universele Energie. Dat er meer bestaat tussen hemel en aarde was voor mij al een zekerheid, vanaf mijn 
jeugd heb ik enkele wonderbaarlijke visioenen mogen ervaren. Alleen de structuur ontbrak nog.
 
Ik ben de Universele energie cursussen gaan volgen en heb in vrij korte tijd 18 niveau’s gevolgd en vanaf 
het begin al zijn de wonderen de wereld niet meer uit!
Mijn leven gaat zeker niet over rozen maar wat Universele energie mij brengt is overweldigend.
Hoe uitzichtloos het leven soms ook lijkt, met UE word je steeds weer geholpen, als door een 
‘beschermengel’ als je het zo wilt noemen.
 
Het is niet zo dat alles wat je nu zou willen ook zal gebeuren, het is geen tovenarij, maar wat voorbestemd, 
dus bedoeld is, gebeurt. 
Soms frustrerend omdat je vaak het ‘momentum’ pas (veel) later zult of kunt begrijpen.
Het brengt mij licht aan de horizon en je hoeft er zelfs niet eens in te geloven. 
Ik ben een nuchtere man die graag met beide benen op de grond blijft staan, maar in mijn wereld is ‘toeval’ 
geen optie meer. 
Just be part of the UE family….en wonderen gebeuren!
Het zorgt voor rust in mijn leven.
 
Steven

Tussen hemel en aarde!

in Nederland wat een tijd… en ik mag daar al 23 jaar van meegenieten. 
Ik heb het grote geluk gehad dat ik in de beginjaren nog cursussen bij Mr. Dang zelf heb mogen volgen. 
 
Komend uit een katholiek nest, was ik langzamerhand het geloof in God en vooral in de kerk helemaal 
kwijtgeraakt maar via Mr. Dang ben ik weer teruggekomen bij een liefdevolle God. 
Het was bij cursus 5 in 1996 in Parijs dat de Meester aan het eind van de cursus zijn zangtalenten aan 
ons liet horen. Van zijn liederen begreep ik niets maar ze raakten een zo diepe snaar in mij dat ik niet 
meer kon ophouden te huilen. Op dat moment besefte ik dat God mij niet had verlaten maar ik Hem.
In de volgende jaren heb ik - soms met tussenpozen - alle cursussen gevolgd,  de laatste cursus 20 in 
2016.
 
In het dagelijks leven heb ik altijd een grote vriend en helper bij me. 
In menig moeilijk moment heeft Mr. Dang  me raad en hulp gegeven. Soms door duidelijk te spreken en 
een andere keer door een broeder of zuster het juiste antwoord te laten geven. 
Het leven is nu lichter, liefdevoller en zonder angst.
Het helpen van mensen is een belangrijk thema in mijn leven geworden. 
Ik “behandel” een groep mensen en krijg daar veel liefde voor terug.  
Dus om de vraag te beantwoorden: wat het Universele Energieonderwijs voor mij betekent in het 
dagelijkse leven. HEEL ERG VEEL! 
Ik ben ontzettend dankbaar dat dit onderwijs op mijn weg is gekomen en ik wil alle mensen die zich in 
deze 25 jaar hebben ingezet om dit onderwijs te verspreiden, danken voor hun inzet.
 
Marie-José

Al 25 jaar Universele Energie



Even tijd voor een terugblik
25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het oude HUE info bulletin:
 
nr 7 ~ april 1997
Bij de laatste niveau 4 cursus sprak meester Dang over de sterke toename van de verspreiding van de 
Universele Energie. Belangrijker is daarom het feit dat het aantal studenten dat heeft kennisgemaakt 
met de Universele Energie nu de drempel van de l miljoen heeft overschreden.
De gevolgen zullen, als deze explosieve groei doorgaat, wel degelijk merkbaar zijn in de wereld.
Laten wij samen ons best doen om dit ook zichtbaar te laten zijn.
D.V.
 
nr 11 ~ april 1998
Vrijheid is één van de hoogste idealen.
Het is een van de hoofdpunten in de lessen die Meester Dang ons geeft.
Maar wat is vrijheid?
Is dit leven in ongebondenheid zonder met de ander rekening te houden?
Vrijheid is leven zonder vrees,
maar dit is zorgen dat de ander jou niet vreest.
Vrijheid is leven zonder norm,
maar dit is de ander niet onze norm opleggen.
Vrijheid is leven zonder zorgen,
maar dit is zorgen voor de ander.
Vrijheid is leven zonder achterdocht,
maar dit is niet twijfelen aan de oprechtheid
van de ander.
Vrijheid is leven zonder angst,
maar dit wil zeggen dat jezelf durft te zijn.
Vrijheid is blijheid,
want vrijheid is vreugde voor iedereen.
D.V.
 
nr 12  ~ juli 198
Wie heeft tegenwoordig nog vertrouwen?
Mensen kijken wantrouwend naar elkaar en de toekomst is alleen maar onzekerheid. 
Men zoekt voortdurend naar nieuwe zekerheden om enig houvast te hebben. 
Maar wij hebben dit al in onze hand.
Meester Dang zegt een boodschap vol vertrouwen te hebben.
Geen angst voor de toekomst, maar weten dat het goed komt.
Geen zoektocht naar meer, maar beseffen dat je alles al hebt.
Niet aarzelen maar handelen zonder twijfel, wetend dat je de Goddelijke liefde in je hebt. 
Zo krijg je vertrouwen in de wereld. 
Vertrouwen in de universele liefde.
Vertrouwen in je naaste.
Vertrouwen in jezelf.
Zo krijgt je naaste vertrouwen in jou.
D.V.
 



In de 2 de HUE cursus die wij deden werd ons verteld dat we ook op financieel gebied ons geen zorgen 
hoeven te maken omdat wij vanaf nu konden rekenen op het universum en dat wat we nodig hadden 
zouden krijgen.
 
De volgende dag vond mijn man op een parkeerplaats €10.00
En ik was diezelfde dag 4 de wachtende in de rij bij de Jumbo supermarkt, (en daar is de regel dat als je 4 
de wachtende bent en er nog een kassa onbemand is je de boodschappen gratis krijgt) en ik kreeg de
boodschappen ter waarde van €60.00 gratis mee naar huis.
Toeval???
 
Jan en Marie-José 

Financiele zekerheid

Mijn levenservaring met Universele Energie. 
In 2000 begon ik met mijn cursus.
Elke Level een nieuwe ervaring.
In 2003 tijdens level 5.2 in Nuland. 
Vlak daarvoor was ik verhuisd en had ook een reis naar Brazilië gemaakt.
Dus de kas was haast leeg, maar toch had ik me aangemeld voor dit Level. 
Het was niet mogelijk om een hotel te reserveren, 
dus ging ik bij een kennis in Culemborg logeren. 
Maar ik had niet verwacht dat het openbaar vervoer in het weekend pas laat reed.
Ik was al heel vroeg bij het station, maar pas om 8.15 vertrok de eerst trein naar Den Bosch.
Toen ik in Den Bosch aankwam was de pendelbus al weg, en toen begon mijn zorgen over de tijd want 
het was al laat en ik zou nooit op tijd bij de cursus zijn. 
Maar ik had vertrouwen. 
Ik liep naar de pinautomaat om  eventueel wat geld te halen voor een taxi, maar ik kreeg niks want mijn 
rekening was leeg. ik werd nog meer gespannen. 
Op een gegeven moment stopte ik met de gespannen gedachten en bad ik.
Ik keek naar de hemel en dacht God wat moet ik doen. 
Ik heb geen geld, alleen 10 € en ik wil naar de cursus, ik laat alles aan U en de energie. 
En ik bleef staan wachten.  
Vijf minuten later deed een meneer de deur van zijn taxi open en vroeg aan mij: 
Mevrouw waar moet u heen? 
Ik zei naar van der valk in Nuland. 
Ik kan u brengen, zei de meneer. 
Ik zei nee kan niet, ik kan u niet betalen, ik heb alleen 10 €.
Hij zei U gaat naar de cursus van de energie?
Ik was verbaasd en zei ja. 
Ik breng u er naar toe, zei hij. Ik  vertrouwde nog een keer en stapte in. 
Hij zei als u straks klaar bent stuur energie naar mij toe, en dan is alles geregeld.
Na de tijd heb ik die meneer een hele tijd energie gestuurd.
Na dit Level heb ik veel meer soortgelijk ervaringen meegemaakt. 
Mijn vertrouwen in UE wordt steeds sterker.
 
Gloria

Vertrouwen



dat is wat de lessen van Meester Dang mij hebben gegeven.
Vertrouwen heb ik binnen deze school door learn & apply opgebouwd.
Elke techniek die ik leerde dacht mijn hoofd, het zal wel.
Stap voor stap merkte ik dat het wel klopte.
Dat het juiste gebeurde.
Gods plan kan ik elke keer pas achteraf herkennen.
Op het moment dat ik de tijd neem hiernaar te kijken word ik stil.
Dan wordt alles simpel.
Simpel wil niet zeggen dat het eenvoudig is.
Wel dat ik ben gestopt vragen te stellen over de toekomst.
En elke dag met een glimlach van binnen rondloop.
Vaak echt lol heb om de humor van het universum.
En ik heb ontdekt hoe nederigheid werkelijk bedoeld is.
Want de laagste zijn, zoals Meester Dang dat altijd  noemt, betekent niet dat ik de beste deurmat moet zijn 
(en ik was echt een hele goeie deurmat) maar dat je uit vrije wil accepteert wat jouw Pad is.
Gaat doen wat de bedoeling is.
Omdat je begrijpt wat je werkelijk bent.
Ik hoef ook niet meer steeds met God in discussie te gaan of het leven wel klopt.
Iets wat achteraf gezien een logisch denkend mens ook eigenlijk niet zou doen toch?
En tegelijk ben ik volkomen vrij de touwtjes, mijn controle, los te laten en te volgen wat er op mijn pad 
komt.
Het universele onderwijs is op zo´n praktische manier liefdevol.
Ik hoef me nooit meer machteloos te voelen.
Meester Dang nodigde ons zo vaak uit actief te handelen.
En dat kan ik ook altijd doen, elke dag, waar ik ook ben. 
Het bereik is grenzeloos.
Ik voel me al 25 jaar intens dankbaar dat ik dit heb mogen leren van Meester Dang.
Ook al begreep mijn hoofd het nog niet, mijn ziel wist vanaf dag 1 dat het klopt.
Wat Meester Dang ons leerde is vernieuwend en voor iedereen beschikbaar.
De methode is simpel, de wijsheid erachter is universeel en oeroud.
 
Ingeborg
 

Vertrouwen en leiding

Hartchakra
Sinds wij bezig zijn met HUE worden onze hartchakra’s erg warm wanneer we elkaar knuffelen.
We voelen de energie over en weer naar elkaars hartchakra stromen wat een hele fijne warme,
 liefdevolle stroom van verbondenheid teweeg brengt. 
Ook onze dochters ervaren deze warmte wanneer we met hen knuffelen.
 



dat de studenten van SHY HOLLAND ontvangen werden in het Chinese restaurant in Heemstede was ik 
erbij. Het enthousiasme van de docenten was geweldig; vanaf dat moment was ik met hart en ziel 
verbonden aan de school. Alle bijeenkomsten met meester Dang waren een feest. 
Het heeft mijn leven veranderd. 
Er is sindsdien geen dag voorbij gegaan dat ik er niet mee bezig was zowel met meditatie als met 
behandelingen.  Ik heb veel mensen kunnen helpen met genezen en ook in het leren berusten dat het 
leven eindig is. 
Meester Dang zei dat wij helpers moeten worden. En daarom moesten wij veel oefenen na iedere cursus 
met weer nieuwe methoden. Tijdens de bijeenkomsten mochten de cursisten vragen stellen. 
De antwoorden  van de meester rolden uit zijn mond en werden hem kennelijk duidelijk ingegeven zonder 
dat hij moest nadenken. Zo bouwde hij zijn lessen op en leerde hij ons om alles te behandelen met liefde 
en geduld. 
Eens zei hij: ”Luister zorgvuldig naar wat ik met jullie wil delen. Ik ben een Vietnamees, jullie zijn 
westerlingen. Soms benoem ik dingen vanuit mijn achtergrond. Als je moeite hebt om het te begrijpen wat 
ik zeg, zoek dan naar de bedoeling van de woorden zodat je alles in het grote geheel kunt plaatsen. 
Wees niet lui, denk zelf na”. Hij wilde dat iedereen 1 ding goed zou begrijpen: ”wees een helper”.
Later toen de meester niet meer naar Nederland en andere westerse  landen kwam om les te geven 
was het bijzonder dat de lessen via de sky voor veel werelddelen tegelijk plaatsvonden. 
De groepen zagen de meester en elkaar. Heel bijzonder. 
Nu ga ik verder met alles wat ik van de meester geleerd heb. 
Groepsbijeenkomsten zijn er om over de meester, de voortgang van zijn leer en de voortgang van de 
school te discussiëren. Zelf heb ik 2 maal les gegeven. De laatste keer van nivo 1 t/m nivo 5. Sommigen 
zijn doorgegaan met de studie. Wij houden contact met elkaar. 
Ik eindig met de school heel veel succes te wensen. 
De wereld vrede is er nog lang niet, maar wij kunnen in onze eigen bereikbare groepen veel goeds doen.
 
Els

Vanaf het eerste moment

Even tijd voor een terugblik
25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het  oude HUE info bulletin:
 
nr 15 ~ april 1999
Vrijheid is een kostbaar goed.
Meester Dang heeft dit zelf ervaren. 65 dagen in een cel! Waarvoor?
Had men zo'n angst voor het onbekende.
Men spreekt van illegale geneeskunde, maar is het helpen van je medemensen onwettig?
Men spreekt van bedrog, maar heeft men de boodschap wel gehoord?
Is deze kleine man die een boodschap van vrede verkondigt een gevaar voor de samenleving?
Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen om ons heen.
Daarom, als Meester Dang zegt dat we niet afzijdig kunnen blijven, dan weten we dat hij gelijk heeft. 

Als hij zegt dat we deze wereld moeten verbeteren dan weten wij dat dit juist is.
Als Meester Dang zegt dat wij het zaad van de liefde moeten planten, dan weten wij dat dit de 
waarheid is.
Alleen door deze juiste weg te bewandelen, zullen wij de vrijheid kunnen bereiken.
Daar kan geen rechter iets aan veranderen,
D.V.



Mijn man had een afspraak gemaakt in een praktijk voor therapie en coaching, mei 2016, al gelijk na zijn 
eerste behandeling had hij zichtbaar resultaat. Omdat ik al mijn hele leven worstelde met depressie en
(over)vermoeidheid werd ik nieuwsgierig en ging eens rondkijken op zijn site.
Daar stond dat je je gratis kon aanmelden voor behandeling op afstand met universele energie (HUE). 
Dit heb ik gedaan. Maar om eerlijk te zijn, ik had er niets van gemerkt, een diepe teleurstelling.
Toch raakten wij beide geïnteresseerd in de HUE en hebben in augustus en november 2016 onze eerste 
twee HUE cursussen gedaan en in maart 2017 de derde .
Het voelde voor ons allebei goed om energie te geven, we zijn er dagelijks mee bezig. Maar in mijn situatie
veranderde en nog steeds niets.
Wel had onze dochter die chronisch ziek is en op zoek was naar een alternatieve behandeling die haar 
ziek zijn zou kunnen verlichten mij al meerdere malen geadviseerd naar de arts te gaan waar zij met goed 
resultaat onder behandeling stond, want, “hij zou zeker ook voor mij wat kunnen betekenen”.
 
Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt en het was voor de arts een hele zoektocht maar na de 3 de keer 
bloed prikken was er een positieve uitslag die verklaarde waarom ik al mijn hele leven depressief en moe 
was. Ik heb een genetische afwijking in het comt-enzym waardoor er bepaalde processen in mijn lichaam 
niet goed gaan en daardoor erg gevoelig ben voor depressies en vermoeidheid. 
Met een supplement was dit simpel te verhelpen. En inderdaad, binnen een week was ik vooral geestelijk 
een heel ander mens en ook de vermoeidheid werd dagelijks minder. Het is nu niet meer nodig s ‘middags 
te rusten/slapen en ook ’s avonds blijf ik zonder moeite een uur langer op.
Is het toeval dat ik juist nu, nu ik met HUE bezig ben bij de arts terecht ben gekomen die wel de oorzaak 
kon vinden, terwijl ik al jaren zoekende was……(Al had ik door de jaren heen wel veel geleerd op spiritueel 
gebied, waardoor ik beter met de depressie en vermoeidheid kon omgaan).
 
En onze dochters die beide chronisch ziek zijn vinden het heel fijn wanneer we ze energie sturen als ze 
pijn hebben of wanneer het ze moeilijk gaat.
 
Marie-José

Wat HUE mij heeft gebracht

Even tijd voor een terugblik
 25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het  oude HUE info bulletin:
 
nr 20 ~ juli 2000
Wij praten over menselijke waarden, maar wat is dat eigenlijk.
Hoe herken je een mens?
 Niet aan zijn biologische kenmerken. Mensen herken je aan hun daden. 
Alleen door hun handelingen onderscheiden mensen zich.
Mensen kunnen onmenselijk handelen en mensen kunnen bovenmenselijk handelen. 
Meester Dang leert ons te handelen, want alleen door dit handelen zul je de goddelijke, 
dat is de bovenmenselijke kant van de mens kunnen kennen.
De waarheid lijkt zo simpel en blijkt toch dikwijls zo moeilijk te realiseren. 
Toch zal het alleen door het handelen zijn, dat wij de anderen kunnen tonen dat wij inderdaad mensen 
zijn.
Waar wachten we dan toch op?
D. V.



gaan we met bus en trein op reis omdat mijn ouder in een Verzorghuis woont.
Tijdens de korte ritjes naar Ugchelen geven we eigenlijk altijd een Universele Energie overdracht 
wanneer er 10 personen of meer in de trein/ bus (of zelf op de boot en in het vliegtuig zitten).
Daarbij zeg ik tegen alle hun zielen.
"Wie de UE energie gebruiken kan en wil mag het opnemen 
en wie zonder een UE energie overdracht wenst te blijven, laat het gewoon voorbij gaan."
 
Na de overdracht beginnen mensen vaak terstond te hoesten, kuchen, 
kijken op van hun bezigheid of raken een deel van hun lichaam aan.
Voor mij het teken dat men een mooie energie heeft willen aannemen.
Heel fijn dat we dit nog even kunnen doen voor de ander.
Deze treinreis duurt immers maar 8 minuten.
 
Dankbaar dat we enkele UE levels heb mogen ervaren, 
wensen we jullie allemaal heel veel succes in uitstekende gezondheid.

Wekelijks

Universele energie: lekker nuchter!
Hoe kan het dat ik als nuchter persoon toch zo enthousiast ben over de Universele Energie methode? 
Verrast stellen mensen mij deze vraag wel eens (hardop of in gedachten). 
Hoewel het voor sommigen in eerste instantie vreemd klinkt, gaan nuchterheid en de Universele Energie 
methode juist heel goed samen. 
Vanaf de eerste uitleg die ik als kritische puber hoorde over Universele Energie klonk het verhaal mij 
logisch en overtuigend in de oren. Eerlijk gezegd was dit niet alleen een kwestie van ratio. 
Ook intuïtief wist en voelde ik dat het klopte. 
Het was voor mij toen nog een “weten”, zonder onderbouwing door de wetenschap.
 
Inmiddels is het ruim 20 jaar later en zijn er tal van wetenschappelijke onderzoeken naar het bestaan en de 
werking van Universele Energie gepubliceerd. 
Het is onmogelijk om de vele bronnen hier samen te vatten, maar wat wel steeds wordt aangetoond is dat 
we omgeven zijn door een veld van (Universele) Energie. Een veld dat alles en iedereen verbindt. 
 
De wetenschappelijke onderzoeken zijn een hele fijne bevestiging voor mij als nuchter iemand die de 
dingen graag wil begrijpen en verklaren. De onderzoeken maken echter nog meer bij mij los. 
Zo laten zij zien dat het veld dat ik noemde ons niet alleen letterlijk “voedt”, maar dat wij ook energie 
uitwisselen met het veld. Dat betekent dat wij ook invloed hebben op het veld en de dingen om ons heen. 
Verder blijkt dat wij richting kunnen geven aan deze invloed. 
Nu kan je er natuurlijk voor kiezen om de uitwisseling van energie onbewust te laten gebeuren, maar wat is 
er mooier dan bewust een positieve bijdrage te leveren aan je omgeving? 
De Universele Energie methode biedt hier hele praktische technieken voor. 
Kortom, de wetenschap onthult de (oneindige) mogelijkheden van Universele Energie steeds meer en dat 
maakt mij enorm enthousiast! 
En ik hoop dat mijn bijdrage ook aanstekelijk werkt voor jullie als, al dan niet nuchtere, lezers!
 
Joost
 



Even tijd voor een terugblik
25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het  oude HUE info bulletin:
 
N21 ~ oktober 2000 
Het klinkt zo mooi en het lijkt zo simpel wat we horen van Meester Dang.
En we hebben deze woorden ook al zo vaak gelezen.
Toch blijken de lessen niet altijd even makkelijk.
 
Gelukkig merken we ook dat wij, 
dankzij vele moeilijke ervaringen (onze lessen) toch al sterk veranderd zijn. 
Dat het iets "simpeler" wordt om deze woorden te "leven".
De theorie in praktijk brengen en beseffen dat we geen slachtoffer zijn maar dader,
werkt als een sleutel waarmee we de deur kunnen openen naar onze ziel.
Zo zullen we uiteindelijk, stapje voor stapje, deze woorden kunnen tonen in ons "zijn",
inzicht en begrip vergroten, wijsheid verkrijgen, en blijdschap en dankbaarheid ervaren.
Zo zullen we echt liefdevol kunnen zijn.
Vol vertrouwen gaan wij verder. 
W.B.V.
 
nr 24 ~ juli 2001
Wat is de drijfveer van de mensheid?
Is het de zoektocht naar de beste plaats ten koste van de ander.
Voorop lopen om als eerste aan te komen.
Bezit verzamelen om al je wensen te vervullen.
Geven om daar zelf uiteindelijk beter van te worden.
Voelt men zich dan gelukkig?
Wij kunnen het anders doen.
De slechtste plek zoeken, want daar zijn mensen in nood.
Als eerste gaan om degenen die achter ons komen te ondersteunen.
Kennis verzamelen om de anderen te helpen in hun nood.
Geven opdat een ander er beter van wordt.
Dit zijn de regels die Meester Dang ons voorhoudt.
Alleen dan is er geluk voor iedereen
D. V.
 



Mijn ervaringen met UE
zijn eigenlijk niet in een klein stukje op te schrijven. 
Ik kan daar uren over blijven vertellen. 
Maar over het algemeen heeft het mijn leven helemaal omgedraaid. 
Van de negatieve spiraal in een positieve spiraal. 
Voor UE straalde ik de verkeerde dingen uit en trok ik dus ook de verkeerde mensen en situaties aan. 
Daardoor ging ik nog meer slechte dingen uitstralen en daarop nog meer verkeerde dingen aantrekken. 
En nu is het compleet andersom.
 
Doordat ik heel veel dingen los heb kunnen laten waar ik altijd mee ben rond blijven lopen, maar vooral 
door de 100% geopende chakra's van de basisniveau cursus ben ik als een soort grote lichtbal energie uit 
gaan stralen die iedereen bewust en onbewust opvangt. 
Merk dat echt aan alles om me heen. 
Mensen reageren heel anders op mij. 
De mensen die normaal niet tegen me praten praten ineens wel tegen mij en de mensen waar ik altijd maar 
tegen gepraat heb uit “goed fatsoen” daar praat ik niet meer mee. Ik vergelijk het altijd met magneten. 
Magneten trekken elkaar aan en als je 1 van de 2 magneten draait dan duwen ze elkaar weg. Ik zelf ben 
de magneet die helemaal omgedraaid is. 
Dus de negatieve mensen die niet goed voor me zijn duw ik weg en daarvoor in de plaats trek ik heel veel 
bijzondere positieve mensen aan.
 
Ik heb zelf ongeveer 4 energetische behandelingen gehad en cursus basis en middelbaar 1 gedaan. 
En iedere keer ben ik weer naar een hogere frequentie gegaan. 
Merk in alles dat er zoveel onnodige dingen waar ik altijd aan ben blijven hangen van me af gevallen zijn. 
Hierdoor heb ik mijn ware natuurlijke ik leren kennen. Mijn leven is zoveel makkelijker geworden. 
Het verleden waar ik altijd zoveel moeite mee had is voor mij een gesloten boek. 
Dit wil niet zeggen dat bij bepaalde gebeurtenissen geen emoties meer horen maar ik heb kunnen 
accepteren dat het verleden klaar is. Dat is gebeurt. Daar kan ik niets meer aan veranderen. 
En dat geeft rust…
 
Voor UE was ik een echte control freak. Alles moest gaan zoals ik het wou en anders was ik helemaal uit 
balans. Ik leefde voornamelijk met mijn verstand. 
En vanaf de eerste behandeling bij Jack ben ik al die controle dingetjes los gaan laten en heel veel meer 
op mijn gevoel gaan doen. 
Hierdoor veel beter in balans gekomen. En vandaag de dag zal het me een zorg zijn hoe alles gebeurt. 
Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht…
 
Bart



Mijn ervaringen met UE zijn met geen pen te beschrijven
na mijn auto ongelukken ben ik ernstig gehandicapt en heb ik mogen leren opnieuw te eten, praten, lopen 
aankleden etc.. Mijn revalidatie traject was erg lang. 
Ik zou nooit meer uit mijn rolstoel komen en uit mijn bed.
Door medicatie ben ik ernstig ziek geworden en opgenomen in het ziekenhuis en mijn leven hing  aan een 
zijden draadje,
ik ben daar geholpen door een verpleegster die UE kende en mij wilde behandelen mits ik het in het 
ziekenhuis niet vertelde, want 22 jaar geleden werd dit nog niet erkend. 
En ik knapte wonderbaarlijk op.
Ik lag een maand in het ziekenhuis en het duurde een jaar voordat mijn bloed goed was.
Mijn man en ik zijn zelf de cursus gaan doen, wat nog best veel voeten in aarde had want niet overal kwam 
je terecht of goed binnen met een elektrische rolstoel. 
Weer kwam ik door medicatiefout  terecht in ziekenhuis. Nu nog slechter dan de vorige keer. 
Mijn man heeft mij elke dag behandeld. 
Binnen 1 week was ik uit het ziekenhuis en binnen een maand was mijn bloed goed.
 
In de jaren daarna volgende ik alle lessen van meester Dang en paste het op mezelf en zeer vele anderen 
toe. Nu geef ik al 19 jaar les met passie, want ik geef les uit ervaringen, 
Ik geef lezingen. Loop weer en kan ondanks mijn handicaps erg veel. 
En hebben nog een eigen behandelcentra.
Artsen stonden versteld want dit was  niet mogelijk in de reguliere wereld.
 
Je leert ook te leven met je handicaps en leert te vragen aan God of de hogere wezens om hulp die je altijd 
gegeven word. Al is het niet altijd op de manier die je zelf wilt.
 
Je krijgt inzichten. Er komen vele dingen op je pad. 
En zoals meester Dang altijd zei;´Leef niet gisteren maar vandaag en ook niet morgen´.
Natuurlijk staat mijn agenda hartstikke vol maar per dag word er gekeken of afspraken ook doorgang 
kunnen vinden.
Het meeste wat je leert is verdraagzaamheid. voor jezelf en anderen.
Je leert praten met mensen. ook al versta je de taal niet. 
Je werkt met UE en je weet telepathisch wat een ander verteld.
Je mag hulp vragen aan het universum.
Vele jaren heb ik samen gewerkt met een vroedvrouw en heb vele baby's mogen halen hiermee. 
Je leert hoe je omgaat met je ziekte.. beheerst de ziekte jou of beheers jij de ziekte.
Het zijn allemaal leer processen die je helpen om de wereld op een andere manier te bekijken.
Alles heeft een bedoeling.
Jammer genoeg hebben wij niet meer de grote groepen met studenten uit alle landen, want dat had wel 
iets. Want als meester Dang met passie ook zong voor ons (wel vals) danste je met iedereen uit elk land. 
Racisme dat kennen wij als ue-ers niet.
Alleen liefde.
 
Janneke 



Het begint met,
terug naar de bron van leven. 
Ik oefen een meditatie mantra, omdat ik op zoek ben, van mijzelf vervreemd ben er altijd voor anderen ben, 
behalve voor mijzelf. Ik doe dit een paar weken achter elkaar, oefen mij in stil, te zijn. 
Ik twijfel over de gekozen weg, is dit het nu? 
 
Middelbare leeftijd en de waarom vragen, diepere levensvragen niet kunnen stellen, zelfstandige 
geworden, wees geworden, vader en moeder zijn heengegaan en toch dichtbij. 
Ik leer de Flower of Life kennen, ontmoet mijn tweelingziel die mijn hartchakra opent, wordt (opnieuw) 
verliefd en projecteer dit op deze liefdevolle persoon, maar ontdek ook het grotere doel, de grotere liefde 
die ik voel, die verder reikt dan één persoon. 
Ik kom in contact met mijn leermeesters in de familie, opa’s en oma’s, mijn ouders, via mijn medepelgrims. 
Ik word dus een pelgrim van liefde, ben op weg en leer van de leraren, met meester Dang voorop, hij legt 
uit wat ik in dogma leerde van mijn katholieke geloof. 
De kern van wat al die geloofsovertuigingen overstijgt, maar ook gemeen hebben, 
heb elkander lief gelijk u zelf. 
Ons Universele Energie onderwijs brengt mij mede pelgrims waar wij leren met en van elkaar, wat liefde 
echt is. 
De basis; het open hartchakra, dan leren liefde te uiten zonder projectie op de persoon die het kanaal is 
naar de bron, door mij echt te verbinden met de bron. 
Het leven zelf, op een pragmatische wijze, in eenvoud, verbondenheid, kanaal te kunnen zijn. 
Die liefdevolle helende energie door te geven, door te leren deze te sturen, de techniek beheersen kanaal 
te kunnen zijn. 
Daarvoor ben ik dankbaar, heb wonderen mogen ervaren bij mijzelf, in mijn gezin en tijdens mijn hulp in 
stilte, een kanaal op afstand te kunnen zijn voor anderen. 
 
De UE is voor mij, een verdiepingsmodule in bewustwording geworden, van liefdevol mens zijn in het 
dagelijks leven, in de rol die ik maatschappelijk vervul, als vriend, als broer, als vader en echtgenoot. 
Het heeft mijn geloof versterkt, vergroot, dat wij allen met elkaar verbonden zijn, de zogenaamde dood en 
tijd overstijgen en elkaar kunnen helpen onze blokkades op te heffen tot op voorouder niveau aan toe. 
De chakra-healing is daar een mooie metafoor voor. 
 
Het heeft mij door een persoonlijk crisis geholpen, mijn vrouw en dochter geheeld (met hulp van 
medestudent), mijn tweelingziel een nieuwe weg ter vervolmaking gegeven. 
 
Leven in liefde. 
 
Ton



Onze lieve dochter werd ziek,
Zij was 22 jaar, jongste van 3 kinderen en had 2 oudere broers. Ernstig ziek vroeg ze mij een foto te 
brengen naar iemand die contact had met het universum. Ik deed dat en heb de avond voordat zij begon 
aan chemokuren emotioneel haar foto bij de mevrouw afgegeven en om haar hulp gevraagd. 
Onze dochter is na 3 maanden overleden en we hebben samen veel en ook goeds gedeeld.
Geen gesprekken want dat wat te moeilijk, te pijnlijk vooral. 
 
Mijn rouwproces was dan ook op zoek te gaan, uit te zoeken wat we toen beleefden, deelden met elkaar. 
Mijn man en ik, wij tennisten samen. Hij moest aan zijn knie geopereerd worden. 
Ik zocht een alternatieve bezigheid en koos voor mezelf: een reiki cursus bij ons in het dorp. 
Snel erachter aan de 2e cursus reiki op afstand. Omdat dat beter bij me past. 
Een jaar na haar overlijden hebben we een mooie dienst verzorgd in de kerk van waaruit ze is begraven.
De kerk van de pastor die onze dochter en haar man trouwden, 11 dagen voor ze overleed. 
Na 5 jaar waren we met de voorbereidingen van de herdenkingsdienst bezig en wilde ik nog eens contact 
maken met de mevrouw waar ik de foto gebracht had.
Ik vond haar en op bezoek bij haar vertelde ze dat ze van onze dochter een half jaar na haar overlijden een 
vraag kreeg om ons, haar ouders, te helpen.
Een half jaar na haar overlijden zijn we naar Ierland gegaan en de wijde valleys verruimden mijn 
belevingswereld; ik kwam in een grotere wereld terecht,.
De puzzelstukjes vielen in elkaar en ik raakte geïnteresseerd in waarmee ´die mevrouw van de foto´ zich 
bezig hield. Universele Energie cursus had ze gevolgd in haar dorp.
Ik ben daar zelf ook aan begonnen en de laatste cursus volgde ik met Pinksteren (2018) in Den Haag, 
gegeven door Trung, de zoon van Meester Dang. 
Door mijn ontwikkeling, die begon door wat ik van onze dochter ´zag´, kan ik me een rijke moeder voelen, 
een lichaam armer, een groot gemis. 
 
Met dank aan de Universele Energie van Meester Dang en het toepassen daarvan.
Dankbaar voor deze leiding.
 
Moeder van een lieve dochter

Even tijd voor een terugblik
25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het  oude HUE info bulletin:
 
nr 27 ~april 2002
Als we naar buiten kijken, is het prachtig. Pril, jong groen rondom en zonnig weer; Alles is nieuw.
Wij mogen ervan genieten, hier in dit deel van Europa.
Elders is het ook zonnig maar desondanks is het donker van de haat en de ellende. 
Alles blijft bij het oude.  Hieraan ontsnappen is niet mogelijk voor de mensen die hieronder lijden.
En toch zijn we allemaal één.
Dat is de reden dat we hier allemaal mee bezig zijn, zodat het voor iedereen nieuw zal worden, zonnig 
rondom ons maar vooral ook in ons hart
Er is geschreven: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Mogen wij ons ervan bewust worden dat wij de uitvoerders van deze woorden zijn. 
Laten we dat dan ook doen.
W.B.V.



Waarschijnlijk bent u zich er goed van bewust:
het dagelijkse leven kent veel zorgen en beslommeringen. 
En regelmatig staan we in het leven met lege handen en voelen ons onmachtig. 
Wat rest is dat we kunnen hópen dat “het goed komt’’.
 
Zorgen en veel te regelen zaken kunnen onze rust en ons evenwicht ‘’verstoren’’. Voor veel zaken zijn we 
zelf verantwoordelijk. En voor veel dragen we verantwoordelijkheid of voelen we ons verantwoordelijk. 
 
We trainen ons in efficiënt leren werken, het te leren organiseren. We ontwikkelen van een analoge naar 
een digitale samenleving. Veel gemak en veel hulp en snelheid komt binnen ons bereik. Maar veel moeten 
we daar zelf voor regelen! We willen middenin het leven staan, met regelmatig even een rustpunt. 
We willen meedoen, ons niet terugtrekken en isoleren. Meegaan met de tijd. Samen met de jeugd, de 
kinderen en de ouderen.
 
Hoe doen we dat?
Wat kan ons daarbij goed van dienst zijn?
Universele Energie! Waarachtig. Te midden van onrust, afleiding en zorgen kunt u waarachtig en snel 
verstoringen en afleidingen in uzelf en in uw omgeving tot rust brengen. Snel, eenvoudig en efficiënt. 
U leert het op elk moment direct in elke situatie toe te passen. Voor uzelf en voor uw omgeving. 
Gratis en voor niets. Heeft u ooit zoiets gehoord?
 
Het is te mooi om waar te zijn. Het is het Human and Universal Energie (HUE)® onderwijs: 
het authentieke onderwijs van master Luong Minh Dang. Om het te leren investeert u éénmaal. 
Pas het precies toe. Daarna heeft u het altijd en vrij tot uw beschikking. 
Uw leven lang. Voor uzelf, uw familie en uw omgeving.
 
“Verbeter uw Leven met een kalme geest’’. Master Dang leert u hoe.
 
Lia

Ik vind het nog altijd geweldig
als ik bedenk hoe ik als UE student, een jonge moeder en verpleegkundige, samen met een 
havenarbeider, een oudere Indische mevrouw die altijd iets lekkers meenam voor iedereen, een man met 
een tulband op die ik nooit kon verstaan en een vriendelijke katholieke non op een rij zat te luisteren tijdens 
een cursus. 
Daarmee werd zichtbaar wat de bedoeling is. 
Meester Dang heeft altijd gezegd dat dit onderwijs voor iedereen is en vond het ook belangrijk dat het voor 
iedereen bereikbaar is. Dat is ook wat liefde zou doen.



Het is nu een tweetal jaren geleden
Mijn vriend belt mij op en vraagt om hulp voor zijn goede kennis, met naam Cornelia. 
Deze vrouw woonde in Leicester in Engeland. Ik zelf woon in België.
Mijn vriend Alois vertelde mij dat Cornelia in het laatste stadium was van de ziekte MS (Multiple Sclerose).
Natuurlijk ben ik direct begonnen Universele Energie te sturen naar deze persoon, die ikzelf niet ken en 
nooit gezien heb.
 
Een week later belt hij me alweer op en vraagt mij met hem naar Leicester te reizen. 
Hij gaat deze persoon nog een laatste keer bezoeken. 
Een week later zijn we vertrokken.
Als wij aankomen stel ik vast dat Cornelia niet meer spreken kan. 
Zij communiceert via een computer waarop zij met haar ogen naar de letters kijkt en zo de woorden vormt. 
 
Na een klein moment begin de pc te spreken.
Zij is blij haar vriend Alois nog eens te zien. 
En op het moment dat ze mij ziet, kijkt ze naar de computer en zegt deze: 
“Ja, u bent de persoon die nu al veertien dage lang s ’morgens bij mij bent, hartelijk welkom”.
 
Dat was heel verrassend voor mij en de andere personen die nog in de kamer bij haar waren. 
Voor mij was het weer een bewijs dat het overdragen van universele Energie een menselijk niet te meten 
kracht is. 
Dat Cornelia mij daar gezien heeft, bij haar zittend (zij heeft mij vooraf nooit gesproken of gezien ook niet 
op foto) blijft ieder dag een motivatie en ondersteuning bij mijn dagelijks werk met de universele Energie. 
Het geeft mij ook een voorstelling van het verplaatsen in de ruimte. 
Het is mogelijk en realistisch. Op die momenten dat ik het niets voel, gebeurt het.



Als ik wil opschrijven
wat universele energie in mijn leven betekent is mijn eerste gedachte..
Zijn er woorden om een wonder uit te leggen?
Een wonder laat zich zien en ontvouwt zich als een uiterlijke en innerlijke glimlach bij jezelf. 
Omdat je voelt dat het klopt. 
En dat is precies wat universele energie inmiddels al jaren in mijn leven doet.
Het regent glimlachen, kleine en hele grote.
Ik ben dagelijks dankbaar dat universele energie op mijn pad gekomen is.
Ik had al een hele zoektocht achter me, en heel wat waardevols gevonden. 
Maar dit  was het puzzelstuk waar alles samenviel. 
Het biedt je de keuze te handelen. Het juiste antwoord te geven in elke situatie, wat er ook gebeurt.
Precies zoals het woord ´antwoord´ in verantwoordelijkheid echt bedoeld is volgens mij. 
 
Maar, dat wil niet zeggen dat ik al die jaren niet heel vaak kritische vragen had, twijfel voelde.
Kon het zo simpel zijn?
Ik leerde van meester Dang al snel dat simpel niet wil zeggen dat het eenvoudig is.
Hij nodigde ons ook altijd uit het helemaal in ons eigen tempo te doen.
 
Want het onderwijs zoals we dat van meester Dang hebben geleerd is simpel.
Je hoeft er niet eens in te geloven om het waar te laten zijn. Het werkt als je het toepast.
En dat is naar mijn ervaring ook gelijk het moeilijke ervan, om te aanvaarden dat het zo simpel mag zijn.
Hoe vaak ik niet allerlei varianten heb gedacht van: 
´Het zal wel, wat zit ik te doen. Dit kan niet waar zijn en ik stop ermee´. 
Of ik dacht het wel beter te weten. 
Laat staan dat ik er zomaar tegen iedereen over durfde te vertellen wat ik voor cursussen volgde!
Ik ervaar het nog steeds wel eens als een struggle. Nu in mildere vorm.
Omdat elke keer blijkt dat mijn ziel het allang weet maar mijn hoofd het nog niet begrijpt.
In de les werd er eens een metafoor gebruikt door Dick Vreeswijk.
Hij vertelde dat onze ziel gelijk met de lift naar de 20e verdieping kan gaan. Moeiteloos. Ze is er al.
Maar ons lichaam gaat met de trap.
Moet af en toe even bijkomen. Uithijgen. Pauzeren.
Zich afvragen wat het in ´s hemelsnaam aan het doen is.
En dat beeld tovert dan gelijk weer een grote glimlach op mijn gezicht. 



Steeds als we weer
een cursus gevolgd hadden werd aan mij gevraagd of ik er toch zeker de volgende keer weer bij zou zijn. 
Mijn antwoord luidde dan: “als de volgende cursus voor mij bestemd is zal ik er zeker bij zijn”. 
Alle cursussen bleken voor bij bestemd te zijn want ik ben er steevast bij geweest. 
 
Meester Dang gaf daar altijd zo’n mooie uitleg aan. “Als het je voor je bestemd is zal je erbij zijn. 
Zo niet dan kom je ook echt niet”. 
Er zijn veel cursisten geweest die alles al geregeld hadden, de cursus al betaald en de hotelkamer 
besproken. Maar even zo vaak kon de cursus voor deze mensen niet doorgaan. 
Andersom kwam het ook voor, dat mensen bijv. de financiële middelen niet hadden om te kunnen komen. 
Dan kwam er onverwachts geld en konden zij toch de cursus bijwonen. 
 
Het N20 wat in juli 2007 gegeven zou worden, en wat achteraf het laatste N20 bleek te zijn wat 
Meester Dang nog zou kunnen geven, kon ik niet bijwonen. 
Wij zouden op vakantie gaan naar Frankrijk en alles was al geregeld. 
Maar Meester Dang had andere plannen. 
Op het laatste moment gebeurde er iets waardoor wij niet naar Frankrijk konden gaan. 
Mijn man kwam met het idee om ergens bij Nuland een leuke camping te zoeken want dan kon ik toch naar 
de cursus gaan. Ik wist niet wat ik hoorde, mijn man die zomaar met dit voorstel kwam, hij die nooit ook 
maar iets met HUE te maken wilde en wil hebben! Fantastisch! 
Als ik hieraan terugdenk moet ik altijd aan een uitdrukking van het A-team denken. 
“I love it when a plan comes together”. 
Dank u Meester Dang
 
Cissy

Op mijn werk 
ontmoet ik veel mensen. De technieken in dit onderwijs zijn praktisch. En met de filosofie leer je al snel dat 
je nooit zomaar ergens bent. Natuurlijk gaat het niet om mij, maar ik kan wel dagelijks al mijn collega´s 
energie geven. En elke klant die ik telefonisch spreek zet ik ook 2 weken op mijn behandellijst.



Liefdevolle student en collega van de Universele Energie,
wat is het een superfijn idee om onze ervaringen samen te delen en zo elkaar te steunen, te helpen in deze 
wondermooie wereld met al zijn prachtige en ook zo zeer moeilijke zware momenten die we hier mogen 
beleven en meemaken om onze lessen te leren.
 
Vanaf mijn vroegste jeugd tot volwassen leeftijd heb ik heftige dingen meegemaakt die veel invloed op mijn 
leven hebben gehad. Ik was oprecht aan het eind van mijn latijn en kon alleen nog maar overleven. 
Tot ik op een bepaald ogenblik in het dorp een vrouw ontmoette en zij vertelde me dat ze een tijd geleden 
een cursus van energie en Chakra’s volgde en dat gaat u ook interesseren. 
Onmiddellijk  kreeg ik intuïtief binnen ´dat is het wat je zoekt´.  
Dus zowel mijn man, ik als nog een koppel gingen niveau 1 en 2 volgen. De gezondheidsproblemen die ik 
toen had en die geen dokter kon oplossen waren door de energie volledig weg. 
Daarmee stapte ik op de trein en bleef gewoon zitten want iedere cursus die er volgde, deed ik mee.
 
Niveau 5 was ik Nederland en voor de eerste keer zou ik alleen vanuit midden België zo ver in Nederland 
rijden. Het was een wonder op zichzelf dat ik hiervan zo kon genieten en het zonder enig probleem deed.
Niv 5.1 volgde ik in Genève  en daar schreef mijn collega die me bij de U.E. bracht een brief met de vraag 
of we een centrum mochten oprichten. De eerste dag werd ik hiervoor bij de Meester ontvangen om 
toelating te krijgen. Vanaf toen schreef ik nooit meer zelf in voor de volgende cursus en stelde ik de vraag 
aan de Meester; ´Wat heb ik te doen?` en ik kreeg iedere keer duidelijk het antwoord door.
 
Al de jaren dat we hier mochten lesgeven waren zulke mooie ervaringen. We mochten mensen helpen en 
wisten dat het altijd de juiste hulp was. Of we dat willen geloven of niet. We leren aanvaarden wat op onze 
weg komt en hiermee tevreden zijn, hoe moeilijk ook. Vertrouwen op onszelf en onze scheppingskracht. 
Liefde geven aan ieder celletje van ons lichaam en aan alles en iedereen. Dankbaar zijn voor zowel groot 
als klein. Geduld want eigenlijk willen we alles nu en alles heeft gewoon op het juist ogenblik te komen. 
Alles loslaten en deze dingen gewoon doen, wat zeker niet simpel is.
 
Daar reizen een van mijn hobby’s is kreeg ik de kans dankzij onze Meester om een deel van de wereld te 
zien wat anders voor mij onbetaalbaar zou zijn met zoveel lieve mensen, zeker ook met mijn man. Op 8 
december 2018 is het 25 jaar dat we samen niveau 1 volgden. Recent is mijn man overleden.
Prachtige ervaringen mochten we beleven. 
 
De Meester vertelde ons als ik niet meer fysiek aanwezig ben zal ik jullie nog beter kunnen helpen maar na 
zijn overlijden is het voor ons alsof van toen zulke moeilijke blokkades zijn aangebroken en dan daarbij ook 
nog de splitsing van de U.E. Ik heb de vraag aan de Meester hopelijk gaat alles oplossen en beter worden 
want ik ben hier op dit pad gekomen om zoveel mensen te dienen en te helpen wat ik ook zeer graag doe.
Wetende dat alles zijn reden heeft en in iedere blokkade zitten diamantjes maar op het ogenblik van het 
probleem zien we dat niet maar komt wel op het juiste ogenblik.
Gelukkig mag ik zoveel mensen ontmoeten die zo super lief zijn wetende dat de liefdevolle gedachten zo 
sterk zijn ondanks dat we ons als mensen nog door alle lage energie laat beïnvloeden.
Iedere dag gebeuren er zoveel mooie wonderen.
Heel veel dank aan iedereen van de U.E. want samen hebben we toch een speciale opdracht mogen 
ontvangen.
 
Maria
 
 
 



Even tijd voor een terugblik
25 jaar Universele Energie Onderwijs in Nederland.
Een terugblik in het  oude HUE info bulletin:
 
nr 28 ~ juli 2002
Voor de Hindoe is het leven een Goddelijk spel.
Voor anderen is het een opeenvolging van toevalligheden, een kansspel.
Is het werkelijk alleen een loterij? 
Moeten we niet juist actief deel nemen aan dit spel van kansen, 
in plaats van maar af te wachten en zien wat er gebeurt.
Het gaat er tenslotte om dat wij onze talenten kunnen gebruiken 
en de kansen die ons geboden worden benutten.
Alleen zo kunnen wij waardige spelers in dit Grote Spel zijn. 
Alleen zo zal dit Spel geen verliezers kennen, maar slechts winnaars.
D.V.
 
nr 29 ~  oktober 2002
Veel studenten komen steeds weer met hun twijfels en schamen zich daar soms voor.
Toch is twijfelen heel normaal,
Meester Dang spreekt ook niet over blind geloof, wel over vertrouwen.
Wij helpen mensen in het vertrouwen dat we iets goeds doen.
Vaak helpen wij mensen en hopen op een resultaat dat bij onze ideeën past. 
Maar wij moeten geven uit onze overvloed zonder iets terug te vragen en zonder te verwachten
dat het goed gebruikt zal worden, omdat we overtuigd zijn dat wat we gegeven hebben zelf zal 
bepalen wat goed is.
We willen zo graag het wonder zien.
Maar misschien moeten we minder willen zien en meer voelen met onze intuïtie, met ons hart.
Geloven is makkelijk als je een wonder kunt verrichten, maar we vergeten dat we dit wonder pas 
kunnen verrichten als we erin geloven.
Dat is volledig vertrouwen hebben.
Pas als we echt vertrouwen hebben, zullen we in staat zijn om te zien wat we kunnen.
D.V.
 
nr 30 ~ januari 2003
EEN NIEUW BEGIN
Dit schreven we in november 1995 bij het eerste nummer van dit Info.
Nu het laatste nummer in uw handen ligt zeggen we opnieuw "EEN NIEUW BEGIN".
Dertien jaar onderwijs van Meester Dang ligt achter ons, binnenkort wordt het dertiende en hoogste 
niveau gegeven. Daarmee sluit Meester Dang een taak af waar hij 13 jaar geleden mee begonnen is.
Maar tegelijk zet hij een stap over de drempel naar de Nieuwe Tijd die voor ons ligt.
Ook voor ons is dit een afsluiting van een periode, 
maar tegelijkertijd een begin van een andere vorm van informatie.
De wereld lijkt ook in een zelfde fase aangekomen te zijn. 
Iedereen houdt angstig de adem in, en wacht op wat er gaat gebeuren. 
Maar samen zullen we over de drempel stappen naar die wereld zonder angst die voor ons ligt
Meester Dang heeft ons tot hier gebracht. 
Vol vertrouwen zullen we met hem ook verdergaan.
D.V.
 
 
 
 




